
Wie op de HEERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, 
die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft.

Rondom Jeruzalem zijn bergen, zo is de HEERE 
rondom Zijn volk, van nu aan tot in eeuwigheid.

Psalm 125: 1 en 2

Willem Duijst
1940 - 2024

Zijn liefde voor Zwitserland was groot en 
hij was verbonden met het volk Israël.



“Mijn genade is voor u genoeg”
2 Korinthe 12: 9

Op donderdag 4 januari 2024 is door zijn Hemelse Vader thuisgehaald 
mijn lieve man, onze lieve papa, opa en opi

Willem Duijst
Wim

* 23 augustus 1940                                                        † 4 januari 2024

Wij zijn verdrietig om zijn sterven, maar ook dankbaar voor 
alles wat hij ons gegeven heeft in zijn leven. Hij verlangde 

om naar de hemel te gaan en verlost te zijn van ziekte.

 Els Duijst-van Batenburg

 Jeanet en Henk Vedder
 Jonathan en Reinata, Thirza, Jozua, Jefta, Anna
 Tabitha en Bennie, Rivka, Juda, Noah
 Esther en Raymond, Noud, Daan
 Hannah en Marens
 David en Mandy
 Samuël en Maud

 Nelleke en Wijnand van Essen
 Elles en Kelvin, Sanne
 Andries
 Willem en Luna

 Margriet en Willem-Frans Duijst
 Wietse en Roos, Beertje
 Lisa en Sytse
 Renske en Michiel

 Inge en Wouter Koelewijn
 Merel en Nick
Zijdevlinder 182 Roy
3863 HT Nijkerk Jorrit

Mijn man, onze papa, opa en opi is opgebaard in de Rouwkamer van 
Begrafenisverzorging Van Asselt, Kon. Wilhelminastraat 32C in Spakenburg.

Wij nodigen u van harte uit voor de dankdienst voor zijn leven, welke gehouden 
zal worden D.V. vrijdag 12 januari om 13.00 uur in de Grote Kerk, Holkerstraat 1 
in Nijkerk. Deze dienst zal worden geleid door ds. A.D. Goijert en is ook live mee 
te beleven via www.bijwonenbegrafenis.nl
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats De 
Akker, De Akkerweg 3 in Bunschoten.

Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid tot condoleren van 12.15 tot 
12.45 uur in de Grote Kerk.

Na de begrafenis bent u welkom in het gebouw Kostverloren, Kostverloren 3 in 
Bunschoten, voor een kopje koffie en elkaar te ontmoeten. Ook dan is er nog 
de mogelijkheid om te condoleren van 15.45 tot 16.15 uur.

Wij zijn de medewerkers van afdeling De Kajuit van Zorg- en Wooncentrum  
De Haven zeer dankbaar voor de liefdevolle verzorging die mijn man,  

onze vader, opa en opi kreeg tijdens zijn laatste levensfase.

Dan vind ik mijn lust
in die Haven van rust

en vrees voor de stormen niet meer.
De kracht van d’ orkaan

richt geen onheil meer aan,
‘k ben veilig bij Jezus, mijn Heer.


