
Klaas Bos
1945 - 2024



“Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam, de rots van mijn bestaan, 
al wat ik heb, is God, nu en altijd.”

Psalm 73: 26

Verdrietig om zijn sterven, maar dankbaar dat een verder lijden hem 
bespaard is gebleven, delen wij u mede dat, aan het eind van zijn kracht, 
is overleden mijn innig geliefde man, onze superlieve, zorgzame vader, 
opa en overgrootvader

Klaas Bos
24 december 1945 - 10 januari 2024

Teuntje Bos - Los

 Maria en Herman
 Chris
 Klaas-Jan
 Jarmo
 Rick en Kristel
 Gwenda

 Gerda en Wim
 Klaas en Melisa
  Senna
 Mendy en Jacob
  Amara, Mabel

 Jan en Geraldiene
 Arrianne en Melvin
 Margriet

 Wijmpje en Jacob
 Anne-Teunice 
 Mara en Arie
 Jan

 Annetje en Eugène
 Roan
 Kristan

Zuidwenk 9A

3751 CA Spakenburg

Klaas is thuis opgebaard. Gelieve geen bezoek aan huis.

De samenkomst van Woord en gebed, waarvoor wij u van harte 
uitnodigen, zal worden gehouden D.V. dinsdag 16 januari om 13.30 uur 
in de Noorderkerk, Kerkstraat 20 te Spakenburg. Deze samenkomst zal 
worden geleid door ds. C. van Zwol en is ook live mee te beleven via 
www.bijwonenbegrafenis.nl
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats  
De Akker, De Akkerweg 3 te Bunschoten.

Voorafgaand aan de samenkomst is er van 12.45 tot 13.15 uur gelegenheid 
tot condoleren.

Na de begrafenis bent u welkom in de Noorderkerk voor een samenzijn.

De motor van ons gezin.


