
Als een vlinder naar het licht ben je ons vooruit gevlogen.
Onbereikbaar ver en toch zo heel dichtbij.
Om voor eeuwig in Zijn huis te wonen.
Waar geen pijn of verdriet meer zal zijn

en waar God de tranen zal wissen van je ogen.

Liturgie

voor de dankdienst voorafgaand 
aan de begrafenis van

Margriet van de Groep - Panhuis
* 4 september 1966                                           † 20 december 2023

op donderdag 28 december om 13.30 uur
in de Maranathakerk te Spakenburg.

Voorganger: ds. Z.J.C. van Harten



Bij het binnendragen van Margriet luisteren we naar:
“Nu het om haar gaat” van Rob de Nijs

Welkom

Zingen: Opwekking 642

 Al mijn zonden, al mijn zorgen,
 neem ik mee naar de rivier.
 Heer, vergeef mij en genees mij.
 Vader kom, ontmoet mij hier.

 Want dit water brengt nieuw leven
 en verfrist mij elke dag.
 ‘t Is een stroom van uw genade,
 waar ‘k U steeds ontmoeten mag.

 Refrein:
 Here Jezus, neem mijn leven,
 ik leg alles voor U neer.
 Leid mij steeds weer naar het water,
 ‘k wil U daar ontmoeten, Heer.

 Kom ontvang een heel nieuw leven
 kom en stap in de rivier.
 Jezus roept je, Hij verwacht je
 en Hij zegt: “Ontmoet mij hier.” (Refrein)

 Leid mij steeds weer naar het water,
 ‘k wil U daar ontmoeten, Heer.

Gebed



Zingen: Opwekking 818

 Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus.
 Eenmaal heelt U iedere wond,
 heel de oude wereld verdwijnt;
 de pijn voorbij.

 Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus.
 Eenmaal zal het duidelijk zijn,
 alle zorg en wanhoop verdwijnt;
 de angst voorbij.

 Refrein:
 Op die dag, in de hemel,
 wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn,
 dan zijn wij bij Jezus
 en klinkt het overwinningslied.

 Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,
 kan genade heerlijker zijn?
 En U maakt ons anders en nieuw,
 op die dag.

 Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus.
 Eenmaal is het vechten voorbij,
 dan zien we uw macht en uw pracht,
 op die dag. (Refrein 2x)

 Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,
 kan genade heerlijker zijn?
 En U maakt ons anders en nieuw.
 Ja, U maakt ons anders en nieuw.
 U maakt ons anders en nieuw
 op die dag. (Refrein)

 En klinkt het overwinningslied.

Bijdrage door Berry, Patrick en Jeffrey



We luisteren naar: “Mother” - Michael Bublé

 Moeder/mama
 Je nam niet vaak de tijd 
 Je had nooit lof nodig
 Je werkte keihard
 Je maakte altijd tijd
 Je hielp ons op weg
 Je werkte altijd tot je niet meer kon
 Gewoon om ons huis een thuis te maken
 Een ander soort held
 Met een ander soort kracht
 Mama je bent een redder en een heilige voor ons

 Mama, een vechter en liefhebbend
 Altijd naast ons, wat we ook doormaakten
 Niemand als jij, jij gaf ons bescherming
 En ik weet dat iedereen zegt dat ze de beste hebben
 Maar dat is niet waar
 Want die hebben wij

 We weten dat we het jou moeilijk gemaakt hebben
 We weten dat we je pijn gedaan hebben
 Je hield van ons als engelen, maar dat zijn we niet
 Maar je hield ons overeind als een rots
 Er is niets meer wat we konden doen
 En niets wat we konden zeggen
 Daarom hebben we ze hier voor je opgeschreven
 Degene waar we altijd bij terecht konden
 De persoon die we vertrouwden
 Het stemmetje in ons hoofd wanneer we het opgaven

 Mama, een vechter en liefhebbend
 Alles wat we hebben en zijn, is dankzij jou
 Niemand als jij, jij gaf ons bescherming
 En ik weet dat iedereen zegt dat ze de beste hebben
 Maar dat is niet waar
 Want die hebben wij

 Waar we ook gaan
 Of waar we ook staan in het leven
 Je zal altijd van ons blijven

 Mama…



.

Lezen: Psalm 121 - door Péronne

1 Een pelgrimslied.
Ik sla mijn ogen op naar de bergen.
Van waar komt mijn hulp?
2 Mijn hulp komt van de HEER,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
3 Hij zal je voet niet laten wankelen,
Hij zal niet sluimeren, je wachter.
4 Nee, Hij sluimert niet,
Hij slaapt niet,
de wachter van Israël.
5 De HEER is je wachter,
de HEER is de schaduw
aan je rechterhand:
6 overdag kan de zon je niet steken,
bij nacht de maan je niet schaden.
7 De HEER behoedt je voor alle kwaad,
Hij waakt over je leven,
8 de HEER houdt de wacht
over je gaan en je komen
van nu tot in eeuwigheid.

Zingen: Opwekking 640

 Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
 waar komt mijn hulp vandaan?
 Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,
 die mij bij zal staan.

 Mijn hulp is van U, Heer,
 die alles heeft gemaakt.
 U zult voorkomen dat ik wankel of val.
 U bent mijn beschermer
 die over mij waakt,
 die niet sluimeren of slapen zal.
 Wat kan mij gebeuren
 door zon of door maan?
 



 U bent mijn schaduw,
 U bent er altijd.
 Bewaart heel mijn leven;
 mijn komen en gaan,
 U beschermt mij tot in eeuwigheid.
 Mijn hulp is van U, Heer!

Overdenking

Zingen: “Ik zal er zijn” van Sela

 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
 Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
 Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
 Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

 Een boog in de wolken als teken van trouw,
 staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
 In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
 ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

 De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
 Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
 dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
 U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

 Refrein:
 ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
 Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
 Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
 uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

 O Naam aller namen, aan U alle eer.
 Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
 Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
 Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. (Refrein)

 Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.



Bijdrage door William

Zingen: “Lichtstad met uw paarlen poorten”

 Lichtstad met uw paarlen poorten, 
 wond’re stad, zo hoog gebouwd, 
 nimmer heeft men hier op aarde 
 ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
 
 Heilig oord vol licht en glorie, 
 waar de boom des levens bloeit 
 en de stroom van levend water 
 door de gouden Godsstad vloeit.

 Refrein: 
 Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
 luist’ren naar zijn liefdesstem, 
 daar geen rouw meer en geen tranen 
 in het nieuw Jeruzalem.

 Schoon tehuis voor moede pelgrims,
 komend uit de zandwoestijn,
 waar zij rusten van hun werken
 bij de springende fontein. (Refrein)

 Wat een vreugde zal dat wezen, 
 straks vereend te zijn met Hem 
 in die stad met paarlen poorten 
 in het nieuw Jeruzalem. (Refrein)

Gebed



Bij het uitdragen van Margriet zingen we: “U zij de glorie”

 U zij de glorie, opgestane Heer!
 U zij de victorie, nu en immermeer.
 Uit een blinkend stromen, daald’ een engel af,
 heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf:
 U zij de glorie, opgestane Heer!
 U zij de victorie, nu en immermeer.

 Ziet Hem verschijnen, Jezus, onze Heer!
 Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
 Weest dan, volk des Heren, blijd’ en welgezind,
 en zegt telkenkere: ‘Christus overwint!’
 U zij de glorie, opgestane Heer!
 U zij de victorie, nu en immermeer.

 Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
 die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
 In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot,
 niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
 U zij de glorie, opgestane Heer!
 U zij de victorie, nu en immermeer.


