
Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij.
Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer loven,

mijn God, die mij ziet en redt.
Psalm 42: 6
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Bij het binnendragen van Deliaantje de Graaf - van Twillert
luisteren we naar orgelspel over: “Eens als de bazuinen klinken”

 Eens, als de bazuinen klinken,
 uit de hoogte, links en rechts,
 duizend stemmen ons omringen,
 ja en amen wordt gezegd,
 rest er niets meer dan te zingen,
 Heer’, dan is uw pleit beslecht.

 Als de graven openbreken
 en de mensenstroom vangt aan
 om de loftrompet te steken
 en uw hofstad in te gaan:
 Heer’, laat ons dan niet ontbreken,
 want de traagheid grijpt ons aan.

Welkom namens de familie

Gebed

Zingen: “Groot is uw trouw, o Heer”

 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
 Er is geen schaduw van omkeer bij U.
 Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
 die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

 Refrein:
 Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,
 iedere morgen aan mij weer betoond.
 Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
 Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
 en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
 Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
 Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. (Refrein)



In Memoriam door Klaas en Jannie

Zingen: “Hoor de eng’len zingen d’eer”

 Hoor, de eng’len zingen d’eer
 van de nieuw geboren Heer!
 Vreed’ op aarde, ‘t is vervuld:
 God verzoent der mensen schuld.
 Voegt u, volken, in het koor
 dat weerklinkt de hemel door,
 zingt met algemene stem
 voor het kind van Bethlehem!
 Hoor, de eng’len zingen d’eer
 van de nieuw geboren Heer!

 Hij, die heerst op ‘s hemels troon
 Here Christus, Vaders Zoon,
 wordt geboren uit een maagd
 op de tijd die God behaagt.
 Zonne der gerechtigheid,
 woord dat vlees geworden zijt,
 tussen alle mensen in
 in het menselijk gezin.
 Hoor, de eng’len zingen d’eer
 van de nieuw geboren Heer!

 Lof aan U die eeuwig leeft
 en op aarde vrede geeft,
 Gij die ons geworden zijt
 taal en teken in de tijd,
 al Uw glorie legt Gij af
 ons tot redding uit het graf,
 dat wij ongerept en rein
 nieuwgeboren zouden zijn.
 Hoor, de eng’len zingen d’eer
 van de nieuw geboren Heer!



.

Lezen: Psalm 42 NBV21, door Dineke

1 Voor de koorleider. Een kunstig lied van de Korachieten.
2 Zoals een hinde smacht
naar stromend water,
zo smacht mijn ziel
naar U, o God.
3 Mijn ziel dorst naar God,
naar de levende God,
wanneer mag ik nader komen
en voor God verschijnen?
4 Tranen zijn mijn brood,
bij dag en bij nacht,
want heel de dag hoor ik zeggen:
‘Waar is dan je God?’
5 Weemoed vervult mijn ziel
nu ik mij herinner hoe
ik meeliep in een dichte stoet
en optrok naar het huis van God –
een feestende menigte,
juichend en lovend.
6 Wat ben je bedroefd, mijn ziel,
en onrustig in mij.
Vestig je hoop op God,
eens zal ik Hem weer loven,
mijn God, die mij ziet en redt.
7 Mijn ziel is bedroefd,
daarom denk ik aan U,
hier in het land van de Jordaan,
bij de Hermon, op de top van de Misar.
8 De roep van vloed naar vloed,
de stem van uw waterstromen –
al uw golven slaan
zwaar over mij heen.
9 Overdag bewijst de HEER mij zijn liefde,
’s nachts klinkt een lied in mij op,
een gebed tot de God van mijn leven.
10 Tot God, mijn rots, wil ik zeggen:
‘Waarom vergeet U mij,
waarom ga ik gehuld in het zwart,
door de vijand geplaagd?’



11 Mij gaat door merg en been
de hoon van mijn belagers,
want ze zeggen heel de dag:
‘Waar is dan je God?’
12 Wat ben je bedroefd, mijn ziel,
en onrustig in mij.
Vestig je hoop op God,
eens zal ik Hem weer loven,
mijn God, die mij ziet en redt.

Zingen: Psalm 42: 1, 3 en 5, oude berijming

 ’t Hijgend hert, der jacht ontkomen,
 schreeuwt niet sterker naar ’t genot
 van de frisse waterstromen,
 dan mijn ziel verlangt naar God.
 Ja, mijn ziel dorst naar de Heer;
 God des levens, ach, wanneer
 zal ik naadren voor Uw ogen,
 In Uw huis uw Naam verhogen?

 O mijn ziel, wat buigt g’u neder?
 Waartoe zijt g’in mij ontrust?
 Voed het oud vertrouwen weder;
 zoek in ’s Hoogsten lof uw lust;
 want Gods goedheid zal uw druk
 eens verwisslen in geluk.
 Hoop op God, sla ’t oog naar boven;
 want ik zal Zijn Naam nog loven.

 Maar de Heer’ zal uitkomst geven,
 Hij, die ’s daags Zijn gunst gebiedt.
 ‘k Zal in dit vertrouwen leven,
 en dat melden in mijn lied;
 ‘k zal Zijn lof zelfs in de nacht
 zingen, daar ik Hem verwacht;
 en mijn hart, wat mij moog’ treffen,
 tot de Gods mijns levens heffen.



Overdenking

Zingen: “Een toekomst vol van hoop”

 In de nacht van strijd en zorgen
 Kijken wij naar U omhoog,
 Biddend om een nieuwe morgen,
 Om een toekomst vol van hoop.

 Ook al zijn er duizend vragen,
 Al begrijpen wij U niet,
 U blijft ons met liefde dragen,
 U die alles overziet.

               Refrein:
               U geeft een toekomst vol van hoop
               Dat heeft U aan ons beloofd.
               Niemand anders, U alleen,
               leidt ons door dit leven heen.

  U heeft ons geluk voor ogen,
  Jezus heeft het ons gebracht.
  Mens, als wij, voor ons gebroken
  In de allerzwartse nacht (Refrein)

  U bent God, de Allerhoogste,
  God van onbegrensde macht.
  Wij geloven en wij hopen
 Op het einde van de nacht. (Refrein)

Dankgebed
          

Dankwoord door Hille



Bij het uitdragen van Deliaantje de Graaf - van Twillert luisteren
we naar orgelspel over: “Dan ga ik op tot Gods altaren”, Psalm 43: 4

 Dan ga ik op tot Gods altaren,
 tot God, mijn God, de bron van vreugd;
 dan zal ik, juichend, stem en snaren
 ten roem van Zijne goedheid paren,
 die na kortstondig ongeneugt’
 Mij eindeloos verheugt.


