
 Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam,
de rots van mijn bestaan, al wat ik heb,

is God, nu en altijd.
Psalm 73: 26
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Bij het binnendragen luisteren we naar:
“Ik zal er zijn” van Sela, gezongen door Hanneke

	 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
	 Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
	 Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
	 Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

	 Een boog in de wolken als teken van trouw,
	 staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
	 In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
	 ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

	 De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
	 Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
	 dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
	 U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
	  
	 Refrein:
	 ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
	 Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
	 Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
	 uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
 
	 O Naam aller namen, aan U alle eer.
	 Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
	 Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
	 Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. (Refrein)

	 Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Welkom

Zingen: Gezang 157: 1-4
	
	 Vader, vol van vrees en schaamte
	 buigen wij voor U.
	 Heel uw werk, door ons vertreden,
	 klaagt ons mensheid aan bij U.



	 Heer, ontferm U over ons
	 die schuldig voor U staan.
	 U bent onze God en Redder,
	 neem ons in uw liefde aan.

	 Vader, in dit uur der waarheid
	 keren w’ons tot U.
	 O, vergeef ons, Heer, herstel ons,
	 maak ons hart en leven nieuw.

	 Vul ons met uw Heil’ge Geest, geef
	 vuur en kracht steeds weer.
	 Ieder zal uw macht aanschouwen
	 dat wij uw naam verhogen, Heer,
	 dat wij uw naam verhogen, Heer.

Gebed

Bijdrage van zus Henny

Zingen: Gezang 68: 1-3

	 Wij knielen voor uw zetel neer,
	 wij, Heer, en al uw leden
	 en eren U als onze Heer
	 met lied’ren en gebeden.
	 Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,
	 voor U, o Godsgetuige,
	 o eerstgeboorne uit de dood,
	 zich diep ootmoedig buige.

	 Die ons, gereinigd door uw bloed,
	 tot priesters hebt verheven
	 en ons de hoge rang, de moed
	 van koningen gegeven,
	 U zij de roem, U zij de lof,
	 U d’ eerkroon opgedragen.
	 Geheel de aard’ en ‘t hemelhof
	 moet van uw eer gewagen.



.

	 U, die als Heer der heerlijkheid
	 verrees tot heil der volken,
	 verwachten wij in majesteit
	 eens weder op de wolken.
	 Ja, halleluja, zie, Hij komt!
	 Juicht, mensen, englen samen
	 met vreugd, waar alles bij verstomt.
	 Juicht allen! Amen, amen.

Lezen: Psalm 73

1 Een psalm van Asaf.
Ja, God is goed voor Israël,
voor wie zuiver zijn van hart!
2 Toch had ik bijna een misstap begaan,
bijna waren mijn voeten uitgegleden,
3 want ik keek met afgunst naar de dwazen,
benijdde het geluk van wie kwaad doen.
4 Tot hun dood blijven zij voor ziekte gespaard,
hun buik is goedgevuld,
5 aardse kwellingen kennen zij niet,
het lijden van anderen gaat aan hen voorbij.
6 Daarom is hoogmoed hun halssieraad
en bedekt geweld hen als een mantel,
7 hun ogen puilen uit het vet,
van eigenwaan zwelt hun hart.
8 Ze spotten, spreken kwaad
en dreigen vanaf hun hoge zetels,
9 ze zetten een mond op tot aan de hemel
en hun tong roert zich overal op aarde.
10 Daarom lopen de mensen achter hen aan,
drinken hun woorden in als water
11 en zeggen: ‘Hoe zou God iets weten?
Beschikt de Allerhoogste over kennis?’
12 Zo zijn de goddelozen ten voeten uit,
ze verrijken zich, onverstoorbaar.
13 Ja, vergeefs hield ik mijn geweten zuiver
en waste ik mijn handen in onschuld!
14 Want ik werd gestraft, dag aan dag,
en geslagen, elke morgen weer.



15 Maar zou ik spreken als zij,
ik pleegde verraad aan Gods kinderen!
16 Dus bleef ik nadenken, ik wilde weten
waarom – het was een vraag die mij kwelde,
17 tot ik Gods heiligdom binnenging
en mij hun einde voor ogen bracht.
18 Ja, U zet hen op een glibberig pad
en stort hen in een diepe afgrond.
19 In een oogwenk is het met hen gedaan,
hun ondergang, hun einde is een verschrikking.
20 Ze zijn als een nachtmerrie na het ontwaken, Heer,
bij het opstaan verjaagt U ze als beelden uit een droom.
21 Zolang ik verbitterd was,
gekwetst vanbinnen,
22 dom en dwaas,
was ik bij U als een redeloos dier.
23 Maar nu weet ik mij altijd bij U,
U houdt mij aan de hand
24 en leidt mij volgens uw plan.
Dan neemt U mij weg, met eer bekleed.
25 Wie buiten U heb ik in de hemel?
Naast U wens ik geen ander op aarde.
26 Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam,
de rots van mijn bestaan, al wat ik heb,
is God, nu en altijd.
27 Wie ver van U blijven, komen om,
wie U ontrouw zijn, verdelgt U.
28 Bij God te zijn is mijn enig verlangen,
mijn toevlucht vind ik bij God, de HEER.
Van al uw daden zal ik verhalen.

Zingen: Psalm 73: 10 en 11

	 Wie heb ik in de hemel hoog
	 behalve U? Wat zou mijn oog
	 op aarde naast U ooit begeren?
	 U kan ik immers nooit ontberen!
	 Bezwijkt mijn vlees en hart in nood,
	 U blijft mijn rots, zelfs tot de dood.
	 Niets is er wat mij van U scheidt,
	 mijn erfdeel tot in eeuwigheid.



	 Wie ver van U geweken is,
	 komt eenmaal om in duisternis.
	 Hun zal in ‘t oordeel niets meer baten,
	 die trouweloos uw dienst verlaten.
	 Maar dit is mijn gelukkig lot:
	 te mogen schuilen bij mijn God.
	 Ik bouw op Hem geheel en al,
	 de HEER, wiens werk ik roemen zal.

Bijdrage van Piet Hein de Graaf

Lezen: Lukas 15: 11-32

11 Vervolgens zei Hij: ‘Iemand had twee zonen. 12 De jongste van hen zei 
tegen zijn vader: “Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht 
heb.” De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. 13 Na enkele dagen 
verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar 
hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwistte. 14 Toen hij alles 
had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood, en 
begon hij gebrek te lijden. 15 Hij trok eropuit en verhuurde zich aan een van 
de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden.
16 Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten 
kregen, maar niemand gaf ze hem. 17 Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: 
De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed, en ik kom hier om 
van de honger. 18 Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: “Vader, 
ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, 19 ik ben het niet meer waard 
uw zoon genoemd te worden; behandel mij als een van uw dagloners.”
20 Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader.
Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende 
op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. 21 “Vader,” zei zijn zoon 
tegen hem, “ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet 
meer waard uw zoon genoemd te worden.” 22  Maar de vader zei tegen zijn 
knechten: “Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem 
een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. 23 Breng het gemeste kalf 
en slacht het. Laten we eten en feestvieren, 24 want deze zoon van mij was 
dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden.” 
En ze begonnen feest te vieren.
25 De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij 
was, hoorde hij muziek en gedans. 



26 Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. 
27 De knecht zei tegen hem: “Uw broer is thuisgekomen, en uw vader heeft 
het gemeste kalf geslacht omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen.” 
28 Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader 
kwam naar buiten en probeerde hem tot andere gedachten te brengen. 29 
Hij zei tegen zijn vader: “Al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u 
ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg, en u hebt mij zelfs nooit een 
geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. 30 Maar nu die 
zoon van u is thuisgekomen, die uw vermogen heeft verkwanseld aan de 
hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht.” 31 Zijn vader zei tegen 
hem: “Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles wat van mij is, is van jou. 
32 We kunnen toch alleen maar feestvieren en blij zijn? Want je broer was 
dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden.”

 
Zingen: Gezang 163: 1-3

	 Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
	 Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
	 Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.
	 Ik bouw op U en ga in uwe naam.
	 Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.
	 Ik bouw op U en ga in uwe naam.

	 Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.
	 En telkens meer moet ik uw kracht verstaan.
	 Toch rijst in mij een lied van overwinning.
	 Ik bouw op U en ga in uwe naam.
	 Toch rijst in mij een lied van overwinning.
	 Ik bouw op U en ga in uwe naam.

	 Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
	 Gij voert de strijd, de huld’ is U gewijd.
	 In ‘t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan
	 in rust met U die mij hebt voortgeleid.
	 In ‘t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan
	 in rust met U die mij hebt voortgeleid.

Overdenking



Zingen: Johannes de Heer Gezang 836

	 Op die heuvel daarginds, stond een ruwhouten kruis,
	 het symbool van vervloeking en schuld.
	 Maar dat kruis werd de mens, tot het kostbaarst kleinood,
	 daar Gods wet aan dat hout werd vervuld.

	 Refrein:
	 ‘k Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis,
	 tot de Heer’ komt en met Hem het loon,
	 als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis
	 dan verwisselt voor d’ eeuwigheidskroon.

	 O, dat ruwhouten kruis, door de wereld gesmaad,
	 heeft een wond’re bekoring en macht.
	 Want Gods Zoon liet Zijn troon, Hij droeg smaadheid en hoon,
	 om de vreugd’ die dat kruis voor ons bracht. (Refrein)

	 Van dat ruwhouten kruis, met het bloed van Gods Zoon,
	 straalt een licht dat door niets wordt gedoofd.
	 Vol van schoonheid en pracht, vol van reddende kracht,
	 voor een ieder die in Hem gelooft. (Refrein)

	 Help mij Heer’, aan dat kruis, trouw te zijn tot de dood,
	 ook als hier smaad en spot is mijn loon.
	 Want dat kruis droeg de straf, nam de schuld van mij af,
	 ’t werd de toegang voor mij tot Gods troon. (Refrein)

	
Bijdrage van v.v. Eemdijk

Gebed



Bij het uitdragen luisteren we naar:
 “Een toekomst vol van hoop” van Sela, gezongen door Hanneke

	 In de nacht van strijd en zorgen 
	 kijken wij naar U omhoog,
	 biddend om een nieuwe morgen, 
	 om een toekomst vol van hoop.  
	
	 Ook al zijn er duizend vragen,    
	 al begrijpen wij U niet,             
	 U blijft ons met liefde dragen, 
	 U die alles overziet.   
	
	 Refrein:
	 U geeft een toekomst vol van hoop; 
	 dat heeft U aan ons beloofd.                       
	 Niemand anders, U alleen, 
	 leidt ons door dit leven heen. 

	 U heeft ons geluk voor ogen. 
	 Jezus heeft het ons gebracht. 
	 Mens, als wij, voor ons gebroken
	 in de allerzwartste nacht. (Refrein)
	    
	 U bent God, de Allerhoogste,
	 God van onbegrensde macht.
	 Wij geloven en wij hopen
	 op het einde van de nacht. (Refrein)





Op de begraafplaats

Aan het graf zingen we: ‘Groot is Uw trouw, o Heer’

	 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
	 Er is geen schaduw van omkeer bij U.
	 Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
	 die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

	 Refrein:
	 Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,
	 iedere morgen aan mij weer betoond.
	 Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
	 Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

	 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
	 en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
	 Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
	 Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. (Refrein)


