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Denk daaraan!

Als je moeder oud geworden en jij ook wat ouder bent,
als wat vroeger haar licht afging nu tot last zich heeft bekend,

als haar lieve, trouwe ogen niet meer kijken als voorheen,
als haar voeten, moe geworden, niet meer dragen steen en been,
steun haar dan met beide armen, en leid haar met blij gemoed -

want het uur komt, dat je huilend haar voor ‘t laatst begeleiden moet!
Vraagt ze iets, geef dan ook antwoord, vraagt ze nog iets, word niet moe!

Vraagt ze nog wat, spreek haar niet te ruw, maar rustig toe!
Kan zij niet meer alles volgen, leg dan alles uit, bedaagd:

want het bittere uur zal komen dat haar mond je niets meer vraagt!



Mijn God, U zal ik eeuwig loven.
Psalm 52: 7 (berijmd)

Verdrietig delen wij u mee dat na een moedig gedragen lijden door haar Heere en 
Heiland is thuisgehaald onze lieve moeder, zorgzame oma en overgrootmoeder

Trijntje van Dusschoten - Koelewijn
Sinds 10 oktober 2012 weduwe van Hendrik van Dusschoten

Geboren 24 augustus 1943                                           Overleden 25 november 2023

Met grote dankbaarheid kijken wij terug op haar leven. 
Wat heeft zij veel voor ons als gezin mogen betekenen.

 Lubbert en Christina
  Henk en Christine, Benjamin, Mila
  Klaas en Irene, Daan, Thijs
  Jan Willem en Sigal
  Robin en Mirjam
 
 Bert en Eva
  Tiffany en Martijn
  Griselda
  Erik
 
 Tim en Altine
 Marjanne (in liefdevolle herinnering)
  Marceline en Douwe
  Henk-Wim en Hèlenique, Otis

Wij zijn de medewerkers en vrijwilligers van de PTZ-afdeling van  
Zorg- en Wooncentrum De Haven zeer dankbaar voor de liefdevolle verzorging 

die onze moeder, oma en overgrootmoeder heeft mogen ontvangen.

Nijkerkerweg 11
3751 XA Bunschoten

Onze moeder, oma en overgrootmoeder is thuis opgebaard.

De dienst van Woord en gebed, waarvoor wij u van harte uitnodigen, zal worden 
gehouden D.V. donderdag 30 november om 13.30 uur in de Hervormde Kerk, 
Dorpsstraat 21 te Bunschoten. Deze dienst zal worden geleid door ds. E.J. Terpstra 
en is ook mee te beleven via www.bijwonenbegrafenis.nl
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats Memento 
Mori, Bikkersweg 3 te Bunschoten.

Voorafgaand aan de dienst is er van 12.45 tot 13.15 uur gelegenheid tot condoleren.

Na de begrafenis ontmoeten wij u graag in gebouw Kostverloren, Kostverloren 3 
te Bunschoten.


