
Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, 
want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.

2 Korinthe 12: 9A
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Bij het binnendragen van Eef luisteren we naar: ‘Op die dag’
 
 Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus.
 Eenmaal heelt U iedere wond,
 heel de oude wereld verdwijnt;
 de pijn voorbij.

 Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus.
 Eenmaal zal het duidelijk zijn,
 alle zorg en wanhoop verdwijnt;
 de angst voorbij.

 Refrein:
 Op die dag, in de hemel,
 wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn,
 dan zijn wij bij Jezus
 en klinkt het overwinningslied.

 Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,
 kan genade heerlijker zijn?
 En U maakt ons anders en nieuw,
 op die dag.

 Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus.
 Eenmaal is het vechten voorbij,
 dan zien we uw macht en uw pracht,
 op die dag. (Refrein 2x)

 Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,
 kan genade heerlijker zijn?
 En U maakt ons anders en nieuw.
 Ja, U maakt ons anders en nieuw.
 U maakt ons anders en nieuw
 op die dag. (Refrein)

 En klinkt het overwinningslied.



Woord van welkom 

Votum

Zingen: Psalm 27: 1A, 3B en 7

 God is mijn licht, mijn heil; wie zou ik vrezen?
 Hij is de HEER, die hulp verschaft in nood,
 mijn levenskracht: ‘k heb niet vervaard te wezen;
 Hij is ’t , die mij beveiligt voor de dood.
 Want God zal mij, opdat Hij mij beschutt’,
 in ramp en nood versteken in Zijn hut,
 mij bergen in’t verborgen van Zijn tent
 en op een rots verhogen uit d’ ellend’.

 Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven
 mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,
 mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven?
 Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.
 Wacht op de HEER, godvruchte schaar, houd moed!
 Hij is getrouw, de bron van alle goed.
 Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer.
 Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de HEER!

Gebed

Zingen: ‘Welk een Vriend is onze Jezus’: 1 en 3

 Welk een Vriend is onze Jezus,
 Die in onze plaats wil staan.
 Welk een voorrecht dat ik door Hem,
 altijd vrij tot God mag gaan.
 Dikwijls derven wij veel vrede,
 dikwijls drukt ons zonde neer,
 juist omdat wij ‘t al niet brengen,
 in ‘t gebed tot onze Heer.



.

 Zijn wij zwak, belast, beladen
 en terneer gedrukt door zorg.
 Dierb’re Heiland, onze toevlucht,
 Gij zijt onze hulp en borg.
 Als soms vrienden ons verlaten,
 gaan wij biddend tot de Heer,
 in Zijn armen zijn wij veilig,
 Hij verlaat ons nimmermeer.

In memoriam door de kinderen

Zingen: ‘Ik wil zingen van mijn Heiland’: 1 en 4

 Ik wil zingen van mijn Heiland,
 van Zijn liefde, wonder groot,
 Die Zichzelve gaf aan ‘t kruishout
 en mij redde van de dood.

 Zing, o zing van mijn Verlosser,
 met Zijn bloed kocht Hij ook mij.
 Aan het kruis schonk Hij genade,
 droeg mijn schuld en ik was vrij!

 Ik wil zingen van mijn Heiland,
 hoe Hij smarten leed en pijn
 om mij ‘t leven weer te geven,
 eeuwig eens bij Hem te zijn.

 Zing, o zing van mijn Verlosser,
 met Zijn bloed kocht Hij ook mij.
 Aan het kruis schonk Hij genade,
 droeg mijn schuld en ik was vrij!

Gedicht door de kinderen



Zingen: Psalm 68: 10

 Geloofd zij God met diepst ontzag!
 Hij overlaadt ons, dag aan dag
 met Zijne gunstbewijzen.
 Die God is onze zaligheid;
 wie zou die hoogste Majesteit
 dan niet met eerbied prijzen?
 Die God is ons een God van heil,
 Hij schenkt uit goedheid zonder peil
 ons ‘t eeuwig, zalig leven.
 Hij kan en wil en zal in nood,
 zelfs bij het naad’ren van de dood,
 volkomen uitkomst geven.

Schriftlezing: 2 Korinthe 12: 7-10

7 En opdat ik mij door het allesovertreffende karakter van de openbaringen 
niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de 
satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen.
8 Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou 
gaan.
9 Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn 
kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in 
mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.
10 Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, 
in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus’ wil. Want 
wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.

Zingen: ‘Abba Vader’

 Abba, Vader, U alleen,
 U behoor ik toe,
 U alleen doorgrondt mijn hart,
 U behoort het toe.
 Laat mijn hart steeds vurig zijn,
 U laat nooit alleen,
 Abba, Vader, U alleen,
 U behoor ik toe.



 Abba, Vader, laat mij zijn,
 slechts van U alleen,
 dat mijn wil voor eeuwig zij,
 d’Uwe en anders geen.
 Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer,
 laat mij nimmer gaan,
 Abba, Vader, laat mij zijn,
 slechts van U alleen.

Overdenking over 2 Korinthe 12: 9A

Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, 
want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.

Zingen: ‘Genade zo oneindig groot’

 Genade, zo oneindig groot.
 Dat ik, die ‘t niet verdien
 het leven vond, want ik was dood
 en blind, maar nu kan ‘k zien.
 
 Genade die mij heeft geleerd
 te vrezen voor het kwaad.
 Maar ook als ik mij tot Hem keer -
 dat God mij nooit verlaat.

 Want Jezus droeg mijn zondelast
 en tranen aan het kruis.
 Hij houdt mij door genade vast
 en brengt mij veilig thuis.

 Als ik daar in zijn heerlijkheid
 mag stralen als de zon,
 dan prijs ik Hem in eeuwigheid
 dat ik genade vond.
 Dan prijs ik Hem in eeuwigheid
 dat ik genade vond.



Dankgebed

Zingen: ‘Wat de toekomst brengen moge’

 Wat de toekomst brengen moge,
 mij geleidt des Heren hand;
 moedig sla ik dus de ogen
 naar het onbekende land.
 Leer mij volgen zonder vragen;
 Vader, wat Gij doet is goed!
 Leer mij slechts het heden dragen
 met een rustig, kalme moed!

 Heer, ik wil Uw liefde loven,
 al begrijpt mijn ziel U niet.
 Zalig hij, die durft geloven,
 ook wanneer het oog niet ziet.
 Schijnen mij Uw wegen duister,
 zie, ik vraag U niet: waarom?
 Eenmaal zie ik al Uw luister
 als ik in de hemel kom!

 Laat mij niet mijn lot beslissen:
 zo ik mocht, ik durfde niet.
 Ach, hoe zou ik mij vergissen,
 als Gij mij de keuze liet!
 Wil mij als een kind behand’len,
 dat alleen de weg niet vindt:
 neem mijn hand in Uwe handen
 en geleid mij als een kind.

 Waar de weg mij brengen moge,
 aan des Vaders trouwe hand,
 loop ik met gesloten ogen
 naar het onbekende land.

Zegenbede



Dankwoord en mededelingen door begrafenisondernemer

Bij het uitdragen van Eef zingen: ‘Lichtstad met uw paarlen poorten’

 Lichtstad met uw paarlen poorten, 
 wond’re stad, zo hoog gebouwd, 
 nimmer heeft men op deze aarde 
 ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 

 Refrein: 
 Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
 luist’ren naar zijn liefdesstem, 
 daar geen rouw meer en geen tranen 
 in het nieuw Jeruzalem. 

 Heilig oord vol licht en glorie, 
 waar de boom des levens bloeit 
 en de stroom van levend water 
 door de gouden Godsstad vloeit.

 (Refrein)

 Schoon tehuis voor moede pelgrims,
 komend uit de zandwoestijn,
 waar zij rusten van hun werken
 bij de springende fontein.

 (Refrein)
 
 Wat een vreugde zal dat wezen, 
 straks vereend te zijn met Hem
 in de stad met paarlen poorten 
 in het nieuw Jeruzalem.

 (Refrein)


