
Reina



Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER:
Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk;

Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.
Jeremia 29: 11

Met veel verdriet laten wij u weten dat rustig is ingeslapen
mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma

Reina van Breda - Malestein
Bunschoten, 21 december 1955                                              Nijkerk, 31 augustus 2023

lief - zorgzaam - betrokken - krachtig - positief - ondeugend

Dick van Breda

Anita en Henk
Emma, Jan

Harry en Laura
Juna

Oude Barneveldseweg 10
3862 WX Nijkerk

Reina is thuis opgebaard. Deze dagen brengen wij in familiekring door.

De dankdienst voor haar leven, waarvoor wij u van harte uitnodigen, zal worden 
gehouden D.V. woensdag 6 september 2023 om 11.00 uur in de Kruiskerk, 
Venestraat 44 te Nijkerk. Deze dienst zal worden geleid door ds. K.J. van der Sloot 
en is ook live mee te beleven via www.bijwonenbegrafenis.nl

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats, 
Frieswijkstraat 54 te Nijkerk.

Voorafgaand aan de dienst is er van 10.15 tot 10.45 uur gelegenheid tot condoleren.

Na de begrafenis bent u welkom in de Kruiskerk om herinneringen te delen.


