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Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, 
want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.

2 Korinthe 12: 9A

Moegestreden is rustig ingeslapen en thuisgehaald door haar Heere en 
Heiland onze zeer geliefde moeder en trotse oma

Evertje Marijke Ruizendaal - Koelewijn
Sinds 23 maart 2023 weduwe van Jan Ruizendaal

Geboren 19 februari 1947                                     Overleden 13 september 2023

Voor altijd in ons hart.

Gert-Jan en Berthilda
  Frederique en Milan
  Jeanine en Jelle
  Alexander
  Silas
 Allice en Henry
 Eddy (in liefdevolle herinnering)
  Britt en Dennis
  Amber
  Milan en Jiska
  Sem
 Annemarie en Gerhard
  Johan
  Christel
  Suzanne (in liefdevolle herinnering)
  Boaz
 Evelyne en Benjamin
  Max
  Jack
  Tess

Garnalenweg 1
3751 BH Spakenburg

Eef is deze dagen thuis. Daar is gelegenheid voor bezoek op vrijdag 
15 september en maandag 18 september van 19.30 tot 21.00 uur.

De rouw- en dankdienst, waarvoor wij u van harte uitnodigen, zal worden 
gehouden D.V. woensdag 20 september om 11.30 uur in de Christelijke 
Gereformeerde Kerk De Fontein, Bikkersweg 7 te Bunschoten. Deze dienst 
zal worden geleid door ds. P.W.J. van der Toorn en is ook mee te beleven via 
www.bijwonenbegrafenis.nl

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats 
De Akker, De Akkerweg 3 te Bunschoten.

Voorafgaand aan de dienst is er van 10.45 tot 11.15 uur gelegenheid tot 
condoleren.

Na de begrafenis is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in De Fontein.


