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‘Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer loven,
mijn God, die mij ziet en redt’

Psalm 42: 12B

Plotseling heeft de Here uit dit leven weggeroepen
mijn lieve man, onze betrokken vader en fantastische opa

aBraham Vastenhouw

Geboren 6 januari 1957                                         Overleden 13 september 2023

‘Je hebt altijd voor ons klaargestaan.
Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven.

Zo was je leven. Je was een schat voor ons allen.
Je te moeten missen zal ons zwaar vallen’

 

Gerie Vastenhouw - Koelewijn

Marco en Corrola
Tess, Brain

Wendelien en Niels
Justin, Jill

Peter en Tatjana
Nathan

Zanglijster 78
3752 ML Bunschoten

Bram is thuis opgebaard. Deze dagen brengen wij in familiekring door.

De afscheidsdienst, waarvoor wij u van harte uitnodigen, zal worden 
gehouden D.V. dinsdag 19 september om 10.30 uur in de Immanuelkerk, 
Plevier 2 te Bunschoten. Deze dienst zal worden geleid door ds. M.K. Drost 
en is ook mee te beleven via www.bijwonenbegrafenis.nl

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats 
De Akker, De Akkerweg 3 te Bunschoten.

Voorafgaand aan de dienst is er van 9.30 tot 10.15 uur gelegenheid tot 
condoleren.


